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Jaarkroniek 2019 tuingroep Abdij van Egmond 
Enkele verhalen van vrijwilligers 

9 november 2019 

Het zonnetje schijnt als ik op de fiets stap voor een nieuwe werkdag in 

Egmond. Helaas heb ik mijn regenpak even later wel nodig, maar dat is 

voor korte duur. Bij de Abdij aangekomen zit al een groot deel van de 
groep van 25 gezellig aan de koffie. Ik schuif aan en Henk verdeelt de 

werkzaamheden. Ik ben vandaag putjesschepper. Ja, de regenafvoeren 

moeten ook weer schoon. Daarnaast wordt de tuin bij de Sacristie 

verder aangepakt, de eikenbomen schoon gemaakt ter preventie van de 

processierups en is het grote parkeerterrein weer netjes. En het 

insectenhotel is weer opgeknapt. Nu al klaar voor het voorjaar. Na de 
lunch maken we deze werkzaamheden snel af want er komt een grote 

bui aan. Eh, ja dat ook. Maar vooral omdat we naar de inspirerende film The 

biggest Little farm gaan kijken. Een verhaal over een ideaal (een ecologische 

boerderij) die op een schraal droog stuk land begint en via diverse tegenslagen 

de natuur zijn werk kan laten doen. Nog een kop thee na en met een lekker 

windje in de rug (droog) weer naar huis. Weer een heerlijke werkdag achter de 

rug. 

12 oktober 2019 

De weersverwachting geeft heel veel kans op regen. 

Dus toch maar een keertje met de auto naar Egmond. 

Mijn ochtendkoffiepraatje begint met een uitleg over de 

coördinatie werkzaamheden, want die wil ik graag aan 

iemand anders doorgeven. Daarna vertelt Marie-Anne 
over de archeologische werkzaamheden bij de oude 

abdijmuur en de nieuwe technieken die ze daarbij 

gebruiken. En nog wat je allemaal moet doen om de 

tuin winterklaar te maken: zorgen dat je stengels hebt 

staan waar insecten kunnen overwinteren en bladeren 

en plantenresten heb liggen voor beschutting en isolatie 
voor het geen er in de grond leeft aan planten en 

dieren. Je hoeft dus nagenoeg niets te doen. Toch gaan 

we lekker aan de slag met 19 man. Bij de moestuin 

krijgt het hügelbed een dekentje van mest, compost en 

bladeren en achter het kerkhof halen wel opschot weg 

en maken we een takkenril. Daarna nog tijd over om in het Vleugelpark winden 

en bramen te verwijderen zodat het er weer netter uitziet. En de regen? Dat viel 
hartstikke mee. Beetje gespetter, maar niet de moeite voor een regenjas. 

Kortom, weer heerlijk buiten gewerkt met leuke mensen. 
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15 augustus 2019 

Op deze dag vierde broeder Thijs zijn 50-jarig 

professiefeest bij de abdij. Br. Thijs is ons contact met 

de Communiteit en dus wilden we als tuinwerkgroep 
natuurlijk ook een bijdrage aan leveren. Hiervoor hebben 

we een mooie paal gemaakt waar later dit jaar een 

mooie perzikboom aan vastgebonden kan worden. 

Broeder Thijs: Gefeliciteerd, we wensen u nog vele jaren 

in goede gezondheid! 

 

Zaterdag 8 juni 2019 

We hebben lekker gewerkt. Alleen regende het de hele 

morgen, terwijl Buienradar steeds aangaf dat het over 

een half uurtje droog zou worden, die optimisten!!!. Doorweekt, maar met een 

goed humeur gingen we om 12.30u aan de lunch. Die was weer heerlijk en 

copieus. Onder het eten kwam de zon door en ‘s middags hebben we het droog 

gehouden. De temperatuur was overigens best wel redelijk, dus goed 
tuinwerkweer. In de Strabotuin zijn enkele bijzondere middeleeuwse planten 

geplant, die we uit de Strabotuin van het Openluchtmuseum in Arnhem hebben 

gekregen. Een echt geschenk, want deze planten zijn in Nederland niet te koop. 

De beplanting van onze Strabotuin is nu compleet. (alleen de bordjes nog). Met 

de grote groep hebben we (de hele dag) de borders van het kerkplein 

opgeknapt. Het plein is nu weer “Pinksterschoon”. Ook een stukje van het 
parkeerterrein en de weg naar het dorp erbij gepakt. De groep wil dit stuk de 

volgende werkdag (in juli) graag afronden, zo enthousiast is iedereen!!! De 

graven van het broederkerkhof zijn met zeepsop opgepoetst. Moet eigenlijk elke 

4 maanden gedaan worden. Ook in de toekomst nog genoeg te doen dus. 

 

Zaterdag 11 mei 2019 

Voor een reguliere werkdag is het `s morgens erg 
rustig in de Abdijtuin. Waar zijn al die harde werkers 

die hier altijd zo goed bezig zijn? Ah, bij de buurman 

op visite. De lezing over de natuurtuin op ons 10-

jarig bestaan feestje krijgt een vervolg met een 

bezoek aan de tuin zelf. En daar is het prachtig weer 

voor. En wat een mooie tuin is het. Met een rijk scala 
aan planten, dieren, vogels en verhalen. Want daar is 

Cees Baard ook heel goed in. Kortom, een heerlijk 

ontspannen ochtend. Als dank voor de mooie 

rondleiding laten we een zelfgemaakt insectenhuisje 

achter. In de middag gaan we vrolijk verder in onze 

`eigen` Abdijtuin. De oude ingang is weer netje, de 

Strabotuin is heel wat Heermoes kwijt en in het 
vleugelpark zijn bomen en struiken vrij gemaakt van 

kleefkruid en bramen. En aansluitend nog een 

heerlijk bakje thee op een zonnig terras. 
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zaterdag 11 maart 2019 

Vandaag een bijzonder 

werkdag. Een keertje niet 

hard hollend de tuin in om 
te zagen, spitten of 

snoeien. Nee. Een keertje 

rustig beginnen met 

gezellig gebabbel en 

foto`s van de afgelopen 

tien jaar. Ja. Alweer tien 

jaar dat we actief mogen 
zijn in de tuin rondom de 

Abdij van Egmond. En wat 

hebben we veel bereikt. 

Goede gesprekken, een 

vlindertuin (versie 1 en 

versie 2), een kruidentuin 
(versie 1 en versie 2), 

een wandelpad, bankjes 

in verschillende varianten, 

een Strabotuin, een 

moestuin, een bostuin en nog heel veel meer. En dat kon Henk allemaal 

samenvatten in een presentatie van een half uur. En omdat we niet de enige zijn 
die in / met de natuur bezig zijn, hebben we onze buurman Cees Baart 

uitgenodigd om te vertellen over de aanleg en ontwikkeling van zijn natuurtuin. 

Ook dat was een leuk en boeiend verhaal. Na de heerlijke lunch trokken we vol 

goede moed de tuin in. Beetje jammer dat we daar wind, regen en hagel 

aantroffen, maar toch nog wat kleine karweitjes op kunnen pakken. Als 

aandenken aan 10 jaar tuinwerkgroep krijgt iedereen een linnentas met allerlei 

redenen om terug te komen naar de Abdij van Egmond en een heerlijke 

zelfgemaakte jam van Broeder Thijs. 

zaterdag 12 januari 2019 

Met een beetje gespatter fiets ik naar de Abdij. Een nieuw jaar, een nieuw begin. 

Dus vol goede moed zijn er weer 24 vrijwilligers om aan de gang te gaan. Maar 

eerst krijgen ze een korte samenvatting van wat we afgelopen jaar allemaal 

bereikt hebben (zie onderstaande verslagen) en uitleg over het nut van de 
werkzaamheden op de Parkweide (ruimte bieden aan gevarieerde ondergroei, 

waardoor er meer insecten kunnen leven en daar komen weer meer vogels op af; 

en het ziet er ook nog eens leuker uit). Zoals gezegd gaan we verder met de 

werkzaamheden rondom de Parkweide. Maar ook worden de composthopen 

omgeschept, een flinke stap gemaakt in de aanleg van de waterleiding in de kas 

en diverse werkzaamheden in de moestuin opgepakt. `s Ochtends deden we dat 

in verfrissende neerslag, `s middags deed de zon haar best om ons weer warm 

te maken. Conclusie van deze dag: Weer lekker gewerkt 

 


